
Jrg.24-nr 52 

Zondag 31 augustus – 10.00 uur 
liturgische kleur is groen 

11e zondag van de zomer 

10.30 uur De Merwelanden – pastor Anneke van Mansum 
 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
voorganger  ds. Jos Aarnoudse 
lector   Nienke Broekroelofs 
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Anneke van Bleek  
diaken   Willemien de Mol  
koster  Peter de Jong   
    
Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Wijkdiaconie algemene doeleinden 
2.  Wijkkerk 
3.  Toekomst van de kerk 
 

☺ Nevendienst  Ivm. de zomervakantie is er geen KND  
☺ Crèche    

 
Bij de dienst 
Gods Koninkrijk: de wereld op zijn kop 
De Evangelielezing voor deze zondag is Lucas 14: 1 en 7-14. Die passage draait om 
de uitspraak van Jezus: wie zich verhoogd zal vernederd worden en wie zich 
vernederd zal verhoogd worden. Op vijf plaatsen in de Bijbel komen we of dezelfde 
uitspraak tegen of iets soortgelijks. We gaan aftasten wat Jezus hier nu mee 
bedoeld.  
Is het christelijk geloof dan werkelijk een religie voor ‘nederige honden’ (aldus vrij 
naar Friedrich Nietzsche)? Wij leven in een wereld waarin de slogan : Make Great 
Again niet van de lucht is. Met allemaal gefrustreerde (witte mannelijke hetero) 
zielen die zich kennelijk de laatste decennia vernederd of bedreigd voelen, en de 
orde (met de ‘christelijke’ variant hiervan: Gods orde ??) willen herstellen. Of we 
horen in vele varianten dat God groot is (Allah Akbar). En als ‘onze’ God groot is, 
dan zijn wij het toch zeker ook? Hoeveel frustratie over vernedering spreekt daar 
dan niet uit?  
De lezing uit het Oude Testament is Deuteronomium 24:17-22, waarin God 
aandacht vraagt voor de kwetsbaren in de samenleving: de vreemdeling  (!!), de 
weduwe en de wees. We gaan kijken wat de Bijbelteksten voor deze zondag ons 
gaan brengen. ds. Jos Aarnoudse 
  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


 
ORDE VAN DIENST 

Woord van welkom  
Inleidend orgelspel ‘Christe, der du bist tag und licht’ - George Bohm 

   
-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied:  Psalm 91a 
Bemoediging en groet 
   
  - De gemeente gaat zitten – 

Kyriegebed met gezongen: Lied 301c    

Glorialied  Lied  869:1 

 
DE SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
1e schriftlezing  Deuteronomium 24:17-22 
2e schriftlezing  Lucas 14: 1 en 7-14 
Lied hierbij:   Lied 990  
 
Uitleg en verkondiging  ‘Gods Koninkrijk: de wereld op zijn kop’ 
 
Kort orgelspel  
Lied als antwoord:  Lied 841 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  
 

- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied Lied 1005 
Heenzending en Zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen 
Woord van welkom  
Heenzending en Zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen    
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Collectedoel 31 augustus 2025 Wijkdiaconie algemene doeleinden 
Vanuit deze collecte worden activiteiten van de wijkdiaconie gefinancierd. 
Ondersteuning van mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen of die 
(tijdelijk) te maken hebben met extra uitgaven of te kampen hebben met schulden. 
Door de bezuinigingen en kostenstijging wordt deze groep steeds groter. De 
diaconie probeert deze personen en/of gezinnen ook te ondersteunen met 
boodschappen of een pakket schoonmaakspullen om een 
nieuwe start te maken. Kent u iemand die ondersteuning nodig 
heeft, neem dan contact op met de diakenen. We denken graag 
mee om een oplossing voor de problemen te vinden. 
Wilt u dit doel steunen? Scan de QR code en maak uw bijdrage 
over via de kerk-app of naar NL28RABO134939840 t.n.v. PGDD 
onder vermelding van Wilhelminakerk en 31 augustus 2025 
Namens de diakenen Annet de Vries  
 
Dank voor het zingen en het delen 
De afgelopen zomerdiensten hebben we geluisterd naar elkaar en zongen we 
elkaars favoriete kerklied. Wat was het mooi en waardevol dat we dit met elkaar 
hebben kunnen en willen delen. 

Ik wil iedereen dan ook van harte bedanken voor de inbreng van 
de liederen (het waren er echt veel), de persoonlijke verhalen en 
het zingen met elkaar. Het bracht ons, als gemeente, dichter bij 
elkaar. 
Lieve groet, Hanneke (Naaktgeboren) 

 
 

Startzondag 14 september- 
Startzondag staat in het teken van bomen. We zitten tussen de bomen van de 
Eikenhof en zingen, lezen en spreken over bomen. 
Direct na de viering zullen we een boom planten, als een baken en een teken van 
hoop. Daarna is er koffie en gebak (opbrengst voor het diaconale wijkdoel). En ook 
daarna is er nog genoeg te doen. Wie wil kan meer informatie krijgen van de 
Bomenridders Dordrecht of meewandelen langs de bomen van de Eikenhof.  
Voor kinderen en iedereen die zich jong voelt wordt het prachtige prentenboek “Ik wil 
een wiegje worden” voorgelezen. En uiteraard is er ruimte om een eigen plan te 
trekken: met elkaar in gesprek gaan, de stilte en de schaduw van een stevige boom 
opzoeken, hutten bouwen...  
Rond lunchtijd sluiten we af met een kop soep. 
Startzondag vindt dus niet in de kerk plaats, maar op de Eikenhof (Dubbeldamseweg 
Zuid 362). Kom vooral op de fiets als dat mogelijk is, want de parkeermogelijkheden 
zijn beperkt. Alleen als het weer erg slecht is komen we toch in de Wilhelminakerk 
samen; dat zal dan in de week van te voren via de bekende communicatiekanalen 
gemeld worden. Op de Eikenhof zijn een hoop stoelen, maar een paar extra kunnen 
er nog wel bij; dus neem er eentje mee als dat gemakkelijk gaat. Helaas lukt het niet 
om vanaf deze buitenlocatie de kerkdienst te streamen; de dienst zal dus niet thuis 
meegekeken kunnen worden.  
Evelien Plaisier 
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Als Wilhelminakerk willen we een open en gastvrije gemeente zijn. Ook voor onze 
allerkleinste gasten. Daarom hebben we iedere week een creche, zodat ouders 
rustig de diensten kunnen volgen. 
Nu hebben we een groepje van vijf personen die structureel willen oppassen, maar 
het zou heel fijn zijn als er meer mensen zijn die mee willen draaien in het rooster. 
Dus, lijkt het je leuk om weer eens met de duplo te spelen of een mooie tekening te 
maken: meld je dan aan bij mij. Alvast bedankt (ook namens onze kleinste gasten)  
Hanneke Naaktgeboren 
 
Werk aan de winkel: zowel binnen als buiten: let op: keukengebruikers!!! 
We kijken als kerkelijke gemeente in elk geval 5 jaar vooruit als het gaat om een 
beleidsplan. Ook voor het gebouw kijken we een dergelijke periode vooruit: nu 126 
jaar oud verdient ons kerkgebouw regelmatig aandacht. Daarom gaat over enkele 
weken een aannemer de buitenkant en het dak onder handen nemen en gaan we 
ook de keuken een update geven. Over die buitenkant zal Rinald van der Wal ons 
nog verder informeren, al zullen we daar als gebruikers niet erg veel last van 
hebben, wel de nodige baat: zo zal door de aanpak van het dak en de gevel ook de 
lekkage naar verwachting ophouden, en daarmee ook het afbrokkelen van de kalk. 
Maar in dit bericht toch even alle aandacht voor de keuken: die staat er al even en is 
een essentieel onderdeel van de verhuur van ons kerkgebouw. Onlangs is er al een 
nieuwe vaatwasser geplaatst, maar nu zal in september ook het geheel worden 
aangepakt: kastjes, loket, elektriciteit, koelkast en kookgelegenheid. En dat alles in 
een iets andere indeling. Dat betekent dat wij in september GEEN gebruik kunnen 
maken van de keuken. We zullen als kosters in de Grote zaal een noodopstelling 
maken voor het koffiezetapparaat en de waterkoker. In de kleine keuken moet dan 
handmatig de afwas worden gedaan, want ook de vaatwasser zal niet gebruikt 
kunnen worden.  
Dit betekent dat alle gebruikers van het kerkgebouw in september met de 
verbouwing rekening zullen moeten houden: enerzijds met beperkte mogelijkheden 
en anderzijds met meer handmatig opruimwerk. Schroom niet om ons te benaderen 
als er vragen zijn!! 
Het kostersoverleg: Anne Idzinga, Arend Noordam, Hans Pullen, Rinald van der Wal 
 

 
Groot onderhoud Wilhelminakerk 
Vanaf komende week gaat de aannemer aan de slag met ons 
kerkgebouw. Er is het nodige aan noodzakelijk onderhoud dat 
gepleegd moet worden; u moet dan denken aan het aanpakken van 
houtrot, schilderwerk en het repareren van gevels; ook wordt op 
meerdere plekken de dakbedekking vervangen alsmede de 

dakranden. Ook krijgt het kleine torentje een nieuw leiendak en worden boeilijsten 
vervangen door zink: dat gebeurt in overeenstemming met de oorspronkelijke 
situatie en dat is dan weer voorwaarde om voor het gehele onderhoud ook subsidie 
te kunnen ontvangen van de gemeente Dordrecht. We zijn uiteindelijk een 
gemeentelijk monument en daar is onze burgerlijke gemeente best wel zuinig op. 
De aannemer is ABB uit Sliedrecht en de samenwerking daarmee is tot nu toe heel 
prettig verlopen.  
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De aannemer denkt in totaal ongeveer 2 á 3 maanden nodig te hebben, maar omdat 
alle werkzaamheden enkel de buitenkant van de kerk betreffen, kunnen we in de 
kerk gewoon doorgaan met onze activiteiten, al moeten we in de kerk rekening 
houden met het werk aan de keuken, dat de gehele maand september voor enig 
ongemak zal zorgen (zie daarvoor ons eerdere bericht in de WoZ). Zoals het er nu 
naar uitziet zal de aannemer met een hoogwerker gaan werken en komt het gebouw 
dus niet in de steigers te staan. Mocht u vragen hebben: u weet ons vast te vinden 
en anders stuurt u een mailtje naar 
koster@deWilhelminakerk.nl 
De kostersploeg en de kerkrentmeester: Anne, Arend Hans en Rinald 
 

Bij de dienst van de Petruskapelgemeente in De Merwelanden 
van 31 augustus 
 ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, 
dan zal ik jullie rust geven.’ Bekende woorden uit het evangelie 
volgens Matteüs. Hoe goed het leven ook kan zijn, soms is het 
ingewikkeld, voelt het als een last. Gaan we gebukt onder verdriet, 
zorgen, voelen we ons opgejaagd omdat er zoveel moét. Dan weten 
we het even niet. Dat maakt onrustig, maakt dat we ons afvragen: 
‘Doe ik het wel goed?’ Jezus nodigt ons uit die last anders te dragen. 
‘Juich, Sion, de koning van God is in aantocht,’ roept de profeet 
Zacharia (Zacharia 9, 9 – 12). Op deze zondag komen Advent en 
Palmpasen weer terug met deze zachtmoedige koning. Alsof we het 

elk kwartaal een keer moeten horen: niet voor machtsbeluste heersers die dood en 
verderf zaaien is het koninkrijk van God, maar voor gewone mensen die zoekend, 
struikelend en tastend proberen er het beste van te maken.  
Anneke van Mansum 
 
 
Voedselbank  
Ook in de laatste week van de maand augustus is het inzamelen 
van: (af)wasmiddel, lichaamsverzorgingsproducten, tandpasta 
 
Kerkelijke agenda 
zo 7 september   10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
 

Wilhelminakerk  Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: Ramon de Bonte  
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de omschrijving: 

soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website:  www.dewilhelminakerk.nl 
kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur) 
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Open Monumentendag / Nationale Orgeldag 
Zaterdag 13 september a.s. is het Open Monumentendag en Nationale Orgeldag. 
De Wilhelminakerk is open van 10.00 tot 17.00 uur. 
‘Erfgoed en architectuur’ is dit jaar het thema van de Open Monumentendagen, met 
als motto ‘Gebouw(d) om te blijven’. Een doorlopende fotopresentatie op de beamer 
laat de Wilhelminakerk zien als deel van de nieuwbouwwijk die in een paar jaar tijd 
uit de grond werd gestampt tussen Blekersdijk, Singel, Johan de Wittstraat en 
Cornelis de Wittstraat.  
Met een fototentoonstelling wordt de Wilhelminakerk geplaatst in de ontwikkeling 
van de kerkbouw van architect Tjeerd Kuipers (1857-1942). 
Er is de hele middag muziek. Ronald van der Schelde speelt om 13.00 uur op de 
vleugel werk van de Nederlandse componist Herman Beeftink. Om 14.00 uur speelt 
Hans Okkerse op het orgel muziek van Pachelbel, Telemann, Bach en Jan van der 
Velde. Om 15.00 uur spelen Diederick Koornstra en Max Roos op orgel en piano en 
ook quatre-mains, onder meer Karg-Elert (Silhouetten) en Moessorgski 
(Schilderijententoonstelling). 
De dag wordt afgesloten met een vespers (16.30 uur), waarin Hans Okkerse 
voorgaat en Diederick Koornstra het orgel bespeelt. 
Van harte welkom! 
De commissie Open Monumentendag: 
Dicky Peters-de Bruijn, Anneke Gerritsen, Peter de Jong en Peter Dillingh 
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